Jaarverslag over 2025 van stichting Hart voor Rotterdam

Het jaar-thema was Wees sterk en moedig en wordt niet verschrikt!
Missie
De missie van stichting Hart voor Rotterdam vloeit voort uit het verstaan van onze identiteit in de Messias Jesjoea,
die de eenheid tussen gelovige Joden en niet-Joden, d.w.z. de gelovigen uit de volken, bewerkt. Vanuit het verstaan
van deze gedeelde identiteit willen we in Elim Huis van Gebed en Elim — de Oase activiteiten blijven ondernemen in
2026. Ons fundament is de Messias, die onze borg is van het hernieuwde, onvoorwaardelijke priesterverbond. Hij is
de eeuwige Hogepriester Melchizedek, de Gezondene van de Vader. Hij roept allen uit de volken om de verzoening
met de Vader, op grond van Zijn werk van (ver-)lossing, te aanvaarden. In Hem is de opstanding uit de doden en uit
Hem is uw wedergeboorte. Hij schiep het Israél Gods (Jesaja 43:15) en elke gelovige tot een priester voor Zijn God en
Vader (Openbaring 1:6). Nu maakt Gods Geest u en ons bekwaam om de Vader persoonlijk te dienen als Zijn
huisdienaren. Zo (h)erkennen wij elkaar, opnieuw bekleed met heerlijkheid (Johannes 17) als “heilige broeders” in dit
Messiaanse priesterschap, (Hebr.3:1).

Activiteiten — Elim Huis van Gebed (voor alle volken, Jood en niet-Jood in de Messias)

Onze activiteiten vloeien voort uit het verstaan van de nieuwe identiteit, het priesterschap van alle gelovigen.

Hij maakte u tot een nieuwe schepping en tot een “priester — cohen”, zodat u kunt naderen in het huis van de Vader.
Zijn huis is een huis van gebed voor alle volken (Jesaja 56:7b). Om die reden volharden we in de gebeden op de
sabbat en op woensdag. We volharden in het onderwijs van Jesjoea, Mozes, David en de profeten. We “ontmoeten”
op de sabbatten en zetten die tijd apart om te bezinnen op de dingen van Zijn koninkrijk. Voor een persoonlijke
verdieping in een priesterlijke wandel organiseerden we enkele bezinnings- of retraite dagen. Daartoe heeft Hij ook
de Bijbelse feesttijden gegeven. Ook dit jaar hebben we samen vormgegeven aan het vieren van de Pesach, Shavuot
(Pinksterfeest), grote Verzoendag — Jom Hakippurim en het Loofhuttenfeest — Sukkoth. Bij het begin van elke nieuwe
maan(d) — rosh chodesh stonden we stil bij het verstaan van de actualiteit en het profetische perspectief voor de
stammen van Jakob in de eindtijd (Genesis 49:1-2, Deuter.33). Enkele betrokkenen hebben een nieuwe activiteit
opgepakt om het geloofsgesprek met jong-volwassenen samen vorm te gaan geven.

Activiteiten — de Oase — (van rust en herstel in “het geloof”)

We delen uit van wat ons aan geestelijke en stoffelijke goederen is toevertrouwd als Zijn rentmeesters, huisdienaren.
We volharden in het delen van onze stoffelijke goederen o.a. door het sorteren van kleding voor de armen in Israél
(en Oekraine) dat via Nachamu Nachamu Ami in Israél verspreid wordt. In de historische wandelingen op en rond het
Noordereiland verhalen we van Gods werken door en voor de Joden in de haven van Rotterdam. In de afgelopen
vierhonderd jaar is Rotterdam een zegen geweest voor de nieuwe wereld (Pelgrimsvaders — Delfshaven) en een deel
van de Joodse gemeenschap (Holland Amerika lijn). Om van dit laatste bewust te blijven hebben we de biografie over
het leven en werk van Jozef Zalman opnieuw laten herdrukken. Een boeiend getuigenis van Gods bewarende hand.
Een mooi boek om (voor het nieuwe Elim na het vierde lustrum, € 6,-) te gedenken dat Hij nooit laat varen wat Zijn
hand ooit begon. Hij zoekt weer op wat geweest is (Prediker 3:15). Wat Elim uniek maakt weet u inmiddels en zo niet
dan geven we graag een rondleiding.

De bijdrage van Elim aan het Messiaanse netwerk in 2025

Met de rondleidingen bereiken we een bredere kring van belangstellenden evenals met het regelmatig verzorgen van
de prediking in enkele Messiaanse gemeenten in Nederland en een enkele keer in Genk, Belgié. Het groeiende
antisemitisme is als het beest dat opkomt uit de zee (der volken) en zal de vrienden van de God van Israél niet
ongemoeid laten. Deze ontwikkelingen maken de hulp, die Ebenezer geeft aan hen die naar Israél willen emigreren,
de Olim, eens te meer urgent. We hebben vanuit de giften die Elim ontving enkele Nederlandse Olim kunnen helpen.
Daarnaast hebben we het project van Makom Margoa, opvang van getraumatiseerde Israélische soldaten en hun
gezinnen, financieel wat ondersteund. (zie voor de financiéle verantwoording de Jaarrekening over 2025).

We gaven een cursus Bijbels Hebreeuws leren lezen en volgden de cursusdagen over de relatie Jood en niet-Jood aan
de CHE met rabbijn dr. Mark Kinzer. Evenals de cursus over antisemitisme door rabbijn Katzman en een avond met
Don Ceder en Raoul Leraar over dit thema. Met de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Zuid-Holland is er
contact geweest over het melden van antisemitische voorvallen. Bij de jaarlijks terugkerende Holocaust Memorial
Day in het Vredespaleis zijn er altijd interessante ontmoetingen. Bij het ontsteken van de Chanoekia op het
Schouwburgplein en het lustrum van stichting Zlkna (rabbijn S. Katz) waren we aanwezig evenals bij enkele
manifestaties voor steunbetuiging aan de Joodse gemeenschap. Vanwege de toename in antisemitische acties en



demonstraties hebben wij deelgenomen aan manifestaties (zoals op de Dam in Amsterdam) die Joden in Nederland
moreel ondersteunen. We werpen een dam op tegen een vloedgolf van haatdragende uitingen. De “March of Life” in
Haarlem droeg bij aan het doorbreken van de sluier van stilte, die joden in een isolement probeert te drukken.

De SGP-jongeren toonden belangstelling voor een historische wandeling, waarbij op de Sjofar geblazen werd bij het
beeld, “de verwoeste stad” van Ossip Zadkine. Enige tijd later volgden enkele SGP-ers van het wetenschappelijk
studiecentrum in hun voetsporen. In het kader van 750 jaar Schiedam hebben we een presentatie over de rol van de
sjofar en een informatietafel over het Jodendom verzorgd. Wist u dat dagelijks het achttiengebed, de Amidah
gebeden wordt met in het tiende gebed:

“Blaas op de grote sjofar omwille van onze vrijheid en werp een banier op, om onze ballingen uit de vier hoeken van
de aarde te verzamelen. Gezegend zijt Gij, HEERE, Die de verstrooiden van Zijn volk Israél, vergadert.”

Visie

We weten ons door Hem gezonden om als Zijn priesters actief bij te dragen aan de toenadering tussen Jood en niet-
Jood als leden van het Israél van God op grond van de eenheid door de Messias gewerkt. Daarom willen we anderen:
- Bewust maken van onze priesterlijke identiteit en taken in de Messias, Israél;

- Begrip geven van “het geloof” en het hernieuwde priesterverbond, de profetieén, de sabbat en Bijbelse feesttijden;
- Betrekken bij het bouwen aan het herstelplan van God met het hele huis Israél, zijn Koninkrijk;

- Betekenis en profetische duiding meegeven aan jongeren door in te gaan op nieuwsfeiten en de actualiteit;

- Bijdragen aan het vrijwilligerswerk voor Israél o.a. in en vanuit Elim;

- Bekend maken met onze visie en missie en een bredere achterban daarmee zien te bereiken.

Wij weten ons door Hem geroepen met “een hemelse roeping” (Hebr.3:1) om Hem, onze Hogepriester als Zijn
priesters, Hem en de Vader persoonlijk te dienen in het herstel van Zijn huis van gebed voor alle volken;

- Hij voorzag in uw en onze reiniging, heiliging, zalving en verheerlijking om vrijmoedig tot Hem te kunnen naderen;
- omdat Hij een ieder van ons Jood en niet-Jood “heilige broeders” noemt aanvaarden we elkaar van harte;

- daardoor bidden wij in één Geest “Avinoe — onze Vader”, Abba — Vader en in de binnenkamer Avi — Mijn Vader;

- we leren te rusten, stil te zijn voor Zijn aangezicht en naar de stem van de Vader te horen;

- vanuit de genade en rust van het geloof Hem persoonlijk te leren dienen, te danken;

- op de bezinningsdagen gezamenlijk Zijn aangezicht te zoeken om Zijn wil en prioriteiten te verstaan;

- Hij maak ons bekwaam o.a. om de Vader en de Zoon des mensen in Geest en in waarheid te aanbidden.

Financién

Dank aan de donateurs en incidentele gevers. Jullie bijdragen geven een goede basis om het werk voort te zetten.

Als blijk van waardering ligt er een exemplaar van het boekje van Jozef Zalman voor je klaar. Uit de jaarrekening 2025
blijkt dat dit jaar de uitgaven aanmerkelijk meer waren dan onze inkomsten. Dat heeft een gezonde reden.

We hebben enkele grote giften overgemaakt. Eén naar Ebenezer ter ondersteuning van een joods echtpaar dat vanuit
Nederland Alija maakte. De andere gift is voor de opvang van gezinnen die door de oorlog met Hamas
getraumatiseerd geraakt zijn, Makom Margoa.

(zie voor meer informatie https://www.hersteldhervormdekerk.nl/israel/projecten/makom-margoa)

Bestuur

Het kernteam en het bestuur kwamen maandelijks bijeen om te overleggen en met elkaar de plannen en activiteiten
af te stemmen. Uit het bovenstaande blijkt dat we met weinigen toch de nodige impact mogen hebben. Wanneer je
de visie en missie van Elim deelt, wat let je om er tijd en prioriteit aan te geven en ook jouw schouders er actief
onder te zetten? Om de visie van stichting hart voor Rotterdam verder uit te dragen zoeken we effectiever te worden
in het uitdelen van wat ons in genade is aangereikt voor deze tijd. Ons jaarthema voor 2026 luidt:

Strijdt de goede strijd van “het geloof” met Hem “onze banier, (Jesaja 11:10).
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